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Beste bewoner,  

 

Dat valt tegen. Het is weer overal corona wat de klok slaat. Toch gaan 
we ons hoofd niet laten hangen en vooral genieten van wat wel nog 
kan.  

We genieten van de grote en kleine dingen in het leven. We zien jullie 
ook graag genieten, daar krijgen we ook zelf een goed gevoel van. Maar 
soms moeten wij een beetje raden wat jullie fijn vinden. Niet iedereen 
vindt het gemakkelijk om zijn of haar mening over iets te zeggen. En 
toch moeten jullie dat proberen. Want op deze manier kunnen we goed 
samenwerken. In een goede samenwerking zegt elke partij wat hij of zij 
graag heeft of niet graag heeft.  

Voor het komende jaar wens ik jullie veel mooie momenten. We zullen 
terug ‘in het klein’ moeten genieten, want grote (familie)bijeenkomsten 
zullen waarschijnlijk niet kunnen. Maar misschien is ‘kleiner’ ook wel 
‘fijner’. Er is dan meer tijd voor een goede babbel, om eens echt aan el-
kaar te vragen hoe het gaat.  

Misschien moeten we van ‘flexibel’ het thema van 2022 maken. We zijn 
flexibel, niet alleen door onze botten en spieren goed te blijven trainen. 
Maar ook flexibel omdat we ons steeds moeten aanpassen aan nieuwe 
maatregelen. We hebben ook geleerd dat we dit kunnen. Het was niet 
altijd gemakkelijk, maar samen kunnen we veel aan.  

Ik wens jullie een heel fijn en gezond 2022 !  

Kristin   

VOORWOORD 
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AFSCHEID    

Den Hoogen Polder  

Den Binnennest 

Anny De Ben  
6/11/2021  76 jaar 

Josephina Anné 

5/10/2021  97 jaar 
Margriet Staut  

12/11/2021  95 jaar 

Gertrudis Van Goethem  
20/11/2021  83 jaar 

Andrea Van Craenenbroeck  
16/9/2021  87 jaar 

Den Ouden Dijk 

Jozef Van den Broeck  
4/11/2021  85 jaar 

Ingrid Cavens 

1/12/2021 62 jaar 

Lisette De Smet  
12/12/2021  85 jaar 
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Meeuw neem me 

met je mee 

draag me op je vleugels 

tussen de zonnestralen 

 

waar we samen zweven 

op de stroming 

van lucht wind en water 
langs de blauwe hemel 
 

breng me naar de plek 

die ik zag 

in mijn dromen 

met jou kan ik er komen 

 

naar het eiland van kleuren 

licht en warmte 

waar ik in stille verwondering 

de hemel mag aanschouwen 

 

 

Paula Hagenaars 

Maria Van Bogaert 
8/12/2021 95  jaar 



6 

 

Den Binnennest 
 

Verbraeken Georges 22/09/2021 

Rotthier Franky 15/11/2021 

Van Oevelen Laura 29/11/2021 

De Maeyer Benediktus 14/12/2021 

Den Hoogen Polder  

Vermeulen Florine 12/10/2021 

Rikkers Hendrik 18/11/2021 

De Man Paula 8/12/2021 

Den Ouden Dijk 
 

Rogiers Simonne 15/11/2021 
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VERJAARDAGSKALENDER 

Den Binnennest 

Januari   

 Van Bogaert Madeleine 01/01/1934 87 

 Janssen Maria 06/01/1930 91 

 Van Puymbroeck Honorine 07/01/1936 85 

Februari   

 De Witte Maria 08/02/1944 77 

 Buytaert Ludo 17/02/1946 75 

 Van Bogaert Maria 17/02/1926 95 

 Rotthier Franky 17/02/1953 68 

Maart    

 Van Vossel Cornelis 18/03/1932 89 

 Smet Jerome 23/03/1939 82 
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Den Hoogen Polder  

Januari   

 Vergauwen Gilbert 15/01/1936 85 

Februari   

 Weekers Lea 09/02/1935 86 

 De Roeck Lisette 12/02/1931 90 

 Heirman Hortense 19/02/1930 91 

Maart   

 De Coninck Eduard 06/03/1930 91 

 De Schepper Willy 08/03/1952 69 

 Van Havere Wivina 19/03/1935 86 

 Van De Vijver Jozef 21/03/1938 83 
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Den Ouden Dijk 

Februari   

 De Smet Lisette 07/02/1934 87 

 Van Vosselen Maria 22/02/1942 79 

 Staut Georgette 24/02/1930 91 

 Bettens Remy 28/02/1930 91 

Maart   

 Relaes Lea 16/03/1937 84 

 Van Immerseel Maria 24/03/1936 85 

 Van Hal Leonard 27/03/1937 84 

 Van Berghen Anny 29/03/1935 86 
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Onze bewoners genieten ervan om op hun oude dag te gaan 
fietsen in hun geliefde dorp.  

Zo zien ze alles wat er veranderd is, hun huis waar ze 
vroeger hebben gewoond,... Tijdens zo‘n fietstocht komen er 
steeds mooie herinneringen naar boven. Op deze manier 
heeft de bewoner een leuke tijd en leren wij onze bewoner 
beter kennen.  

Daarnaast heeft het natuurlijk ook een goed effect op het lichaam van de bewoner. 
Door te fietsen worden niet alleen de spieren versterkt maar ook wordt de mobiliteit 
in de gewrichten behouden.  

Niet enkel bewoners die nog veel kracht hebben in hun benen kunnen van de fiets 
gebruik maken. Dankzij de elektrische trapondersteuning is voor vele bewoners 
fietsen weer mogelijk.  

Tenslotte heeft de buitenlucht 
uiteraard ook een goed effect op 
onze bewoners! Vele bewoners 
komen minder buiten en hebben 
hierdoor een te kort aan vitamine 
D. Met een leuk fietstochtje door 
hun eigen dorp kan je ze wel wat 
sneller verleiden om een frisse 
neus te halen.  

Wij delen echter de duofiets met 
nog 4 andere voorzieningen. We 
kunnen dus maar 1 week op 5 de 
fiets gebruiken en moeten hopen 
op mooi weer in die week. 

Wij willen meer en beter voor 
onze bewoners!  

Daarom zijn we gestart met acties 
om zelf een fiets aan te kopen.  

EEN DUOFIETS 

Het zijn de kleine 
momenten die 

van het leven een 
avontuur maken 
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Vrijdag 3 september hielden we onze eerste inzamelactie t.v.v onze 
duofiets. 
We hielden een heuse pannenkoekenslag! De weergoden waren ons 
goedgezind en wat kwamen er veel mensen genieten van de 
overheerlijke pannenkoeken! 

Allemaal gezellig in de binnentuin, overal stonden tafeltjes, 
speelden kinderen op ons speeltuig en er werden in totaal 700 
pannenkoeken gebakken en verkocht! Wat een feest! 

Pannenkoekenslag 
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Mensen van Melsele, Beveren, ... kwamen massaal 
formulieren kopen en deden onze foto wandelzoektocht.  

Ze steunden zo onze inzamelactie t.v.v. onze duofiets. Er 
werd 135 euro opgehaald dankzij de vele lustige 
wandelaars. 

 

Op de volgende pagina juiste oplossing !  

Wandelzoektocht  

Onze bewoonster Louisa, 100 jaar in december 
2021, mocht de honneurs waarnemen om uit de vele 
inzendingen een winnaar te trekken.  
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Wij organiseerden een soepverkoop t.v.v. onze duofiets.  

Samen met onze bewoners maakten wij met veel plezier en 
liefde een heerlijke herfstige pompoensoep met 
spinnenballetjes .  

We willen iedereen die één of meerdere litertjes soep heeft 
gekocht hartelijk bedanken. De soepverkoop was goed voor 
€604!!!  

Pompoensoep 
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Jaarlijks brengen we "de week van dementie" onder de aandacht van iedereen. Dit jaar 
ligt onze focus op de beleving van dementie voor onze medewerkers. In de week van 
20 september werd hier elke dag intensief rond samengewerkt.  
Daarom organiseerden we in deze week verschillende inleefoefeningen. O.a.:  

• We oefenden ons kortetermijngeheugen  

• De zintuigen werden geprikkeld a.d.h.v. opdrachten: voelen, ruiken, …  

• We bekeken samen een videofragment en gingen daarmee aan de slag  

• Donderdag deden we een overkoepelende oefening met bewoners en 
medewerkers  

We hielden ook een gezellig samenzijn met koffie en gebak voor bewoners en 
medewerkers.  
Doorheen gans de week waren er oude volksspelen in huis die overal verspreid 
stonden. De bewoners en medewerkers genoten van het samenspel.  
De vele foto's laten u meegenieten van deze geslaagde week! 

WEEK VAN DEMENTIE 
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Onze bewoners gingen op uitstap naar de manège! Het was zo een groot succes, 
dat we de uitstap over 2 dagen gespreid hebben.  
Onze bewoners en dieren, dat is grote liefde! Een bezoekje aan de stallen kon 
niet ontbreken, een snuffel, een aai, een knuffel en een zoen, zowel de paarden 
als onze bewoners genoten van de wederzijdse aandacht. Er zaten zelfs echte 
amazones onder ons en Astrid en Lea waagden zich zelfs aan een ritje op het 
paard.  
Daar bovenop genoten de bewoners van een pannenkoekenlunch à volonté 
met een lekker drankje erbij.  
Helemaal voldaan keerden we pas in de late namiddag terug naar Briels. 

UITSTAP NAAR DE MANÈGE  
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Vrijdag 5 november was VZW stal Deyaert te gast bij WZC Briels.  
Het was een super leuke activiteit op alle afdelingen.  
Iedereen heeft er enorm van genoten en dat doet ons oprecht deugd.  
Zo leuk om zien welke reacties er op de dieren gegeven werd.  
Terug vertellen over vroeger toen ze zelf nog een huisdier hadden , lachen met de 
capriolen van de dieren, kortom het was intens genieten. 

AAIDIEREN  
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SFEERBEELDEN     
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We kregen 
onverwachts ‘hoog 
bezoek’ van Sint Killian. Na het zien van 
onze collega's Marijke en Karlien in pietenpak tijdens het turnen, 
begon het te kriebelen bij collega Killian. Hij kreeg het zotte idee om de Sintkledij even 
terug boven te halen. Met de nodige animo en zottigheid bracht hij bewoners die dit 
wenste een kort maar grappig bezoekje. Er werd natuurlijk heel wat afgelachen. 

SINT EN PIETEN OP BEZOEK 
IN BRIELS 
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ALPACA’S  

We kregen wel héél erg speciaal bezoek in WZC Briels, namelijk.: 3 alpaca's! 

Door het mindere weer, kwamen de alpaca's binnen en gingen langs de kamers en 
in de leefruimtes bij onze bewoners op bezoek.  



29 

 

Wat was het genieten om deze dieren te kunnen aaien en knuffelen, want zo een 
alpaca voelt zo mals aan als een "bolleke wol". 
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Ik ben Julie, 23 lentes jong en ik ben 
sinds december gestart als 
orthopedagoog binnen WZC Briels 
en WZC De Spoele. Ik ben geboren 
en getogen in Beveren-waas. Na 
enkele jaren in Antwerpen te 
wonen, ben ik sinds vorig jaar 
teruggekomen naar deze 
fantastische gemeente. Ik ben dan 
ook zeer blij dat ik hier werk heb 
gevonden. Ik vind het leuk om actief 
bezig te zijn. Stilzitten is niet echt 
mijn ding. Ik kook heel graag, ga 
regelmatig naar de fitness, ... En 
naast mijn werk in het 
woonzorgcentrum, klus ik nog wat 
bij in een frituur. Dit zie ik meer als 
een hobby. 

NIEUWE MEDEWERKSTER 
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DOKTERSPRAATJE WEEKPLANNING 

Den Binnennest 

  VOORMIDDAG NAMIDDAG 

MAANDAG 

  

  

WAT: VERWENSALON (NAGELS, 
HANDEN) 
WIE: Annemie 

WAAR: leefruimte Den Binnennest of kamer 
UUR: vanaf 10u om de 3 weken 

WAT: GEZELLIG SAMENZIJN 

WIE: Nancy 

WAAR: leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u 

DINSDAG WAT: GEZELLIG SAMENZIJN 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest 
UUR: vanaf 10u00 

WAT: GEHEUGENTRAINING 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u 

WOENSDAG WAT: INDIVIDUELE AANDACHT 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest of 
kamer 
UUR: vanaf 10u00 

  

WAT: SOEP 

WIE: Nancy en Marijke (+ vrijwilligers) 
WAAR: leefruimte DBN 

UUR: 10u 

Om de 3 weken 

WAT: MUZIEK/QUIZ/BEWEGING 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte  Den Binnennest 
UUR: 14u 

  

WAT: VOORLEZEN 

WIE:  Dirk (voorleesvrijwilliger) 
WAAR:  Den Binnennest 
UUR: 15u 

  

DONDERDAG WAT: WANDELEN (weersafhankelijk) 
2de en 4de donderdag van de maand 

WIE:  vrijwilligers 

WAAR:   buitenshuis 

UUR: rond 10u 

WAT: BINGO 

1e en 3e donderdag van de maand 

WIE: vrijwilligers 

WAAR: den hobby (1e verdieping) 
UUR: 14u 

VRIJDAG WAT: BEWEGINGSACTIVITEIT 

WIE: Marijke/ Karlien / Anne 

WAAR: cafetaria 

UUR: 10u 

  

WAT: BOEKENTOER 

WIE:  Karlien 

WAAR: op kamer 
UUR: vanaf 10u 

WAT: KOKEN/BAKKEN 

 1ste vrijdag van de maand 

WIE:  Marijke 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u 
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Den Hoogen Polder  

  VOORMIDDAG NAMIDDAG 

MAANDAG 

   

WAT: GEHEUGENTRAINING / SPEL / CREA  
WIE: Anne 

WAAR: Leefruimte DHP 

UUR: vanaf 10u  

WAT: VERWENSALON (NAGELS, 
HANDEN) 
WIE:  Annemie 

WAAR: leefruimte 

UUR: vanaf 10u om de 3 weken 

WAT: INDIVIDUELE ACTIVITEIT / CREA / 
DECORATIE 

Na afspraak met de bewoners 

WIE: Anne 

WAAR: Leefruimte Den Hoogen Polder (2de) 
UUR: 14u 

  

  

  

DINSDAG WAT: KEGELEN of SJOELEN 

WIE: Karlien 

WAAR: in de leefruimte UUR: vanaf 10u 

  

WOENSDAG WAT: VOORLEZEN 

WIE: Lut (voorleesvrijwilliger) 
WAAR:  zithoek aan het raam 

UUR: 10u 

WAT: SOEP MAKEN 

WIE: Raymonda en Jeannine 

WAAR: Leefruimte afdeling 

UUR: vanaf 10u, 1e woensdag van de maand 

WAT: VOORLEZEN 

WIE: Philip (voorleesvrijwilliger bib) 
WAAR: zithoek aan de lift 
UUR: 19u ’s avonds – elke 2 weken 

DONDERDAG WAT: SPORT EN SPEL: KEGELEN/
KUBBEN/ … 

WIE: Karlien 

WAAR: leefruimte DHP 

UUR: om 10u 

WAT: RUMMIKUB 

WIE: Ingrid 

WAAR: leefruimte DHP 

UUR: om 10u elke 1e en 3e van de maand 

WAT: WANDELEN (enkel bij mooi weer) 
2de en 4de donderdag van de maand 

WIE: vrijwilligers WAAR: buitenshuis 

UUR: rond 10u 

WAT: BINGO 

3de donderdag van de maand 

WIE:  Raymonda en Jeannine 

WAAR: cafetaria 

UUR: 14u 

 WAT: INDIVIDUEEL 

WIE: Karlien 

UUR: 14u 

 WAT: LEKKERS BIJ DE KOFFIE 

WIE: Karlien 

UUR: 14u – 4e donderdag van de maand 

WAAR: In leefruimte 

VRIJDAG WAT: BEWEGINGSACTIVITEIT 

WIE: Marijke/Karlien / Anne 

WAAR: cafetaria  UUR: 10u  

WAT: BOEKENTOER 

WIE:  Karlien 

WAAR: leefruimte/kamer 

WAT: INDIVIDUELE ACTIVITEIT/
GEZELSCHAPSSPEL 

Na afspraak met de bewoners 

WIE: Anne 

WAAR: leefruimte Den Hoogen Polder (2de) 
UUR: 14 u 

ZATERDAG WAT: INDIVIDUELE BABBEL 

WIE: Melissa 

WAAR: op de kamer of leefruimte 

UUR: vanaf 10u om de 2 weken 
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DOKTERSPRAATJE 
Den Ouden Dijk  

  VOORMIDDAG NAMIDDAG 

MAANDAG 

  

  

VERWENSALON (NAGELS, HANDEN) 
WIE:  Annemie 

WANNEER: om de 3 weken 

WAAR: op kamer 
UUR: vanaf 10u 

 WAT:SJOELBAK 

WIE: Jeannine en Raymonda 

WAAR: in leefruimte 

UUR: vanaf 10u 

  

  

  

  

  

DINSDAG WAT: RUMMIKUB 

WIE: Ingrid 

WAAR: in leefruimte 

UUR: vanaf 10u elke 2e en 4e dinsdag van 
de maand 

  

  

WAT: INDIVIDUELE AANDACHT 

WIE: Karlien 

WAAR: leefruimte 

UUR: 14u 

 WAT: LEKKERS BIJ DE KOFFIE 

WIE: Karlien 

UUR: 14u – 3e dinsdag van de maand 

WAAR: In leefruimte 

WOENSDAG WAT: KUBBEN/ SOEP MAKEN / KEGELEN 

WIE: Karlien / Raymonda en Jeannine / 
Karlien 

WAAR: afdeling 2de/3de/4de woensdag van 
de maand 

UUR: vanaf 10u 

  

DONDERDAG WAT: WANDELEN (enkel bij mooi weer) 
2de en 4de donderdag van de maand 

WIE:  vrijwilligers 

WAAR:   buitenshuis 

UUR: rond 10u 

 WAT: Kaartspel (pappen) 
WIE: Irène (vrijwilliger) 
WAAR: leefruimte 

UUR: 9u30 

WAT: BINGO 
 1ste en 3de donderdag van de maand 

WIE: Raymonda en Jeannine/Ingrid 

WAAR: den hobby 

UUR: om 14u 

VRIJDAG WAT:  TURNEN 

WIE:  Marijke/Karlien/Anne 

WAAR:   cafetaria 

UUR: 10u 

 WAT: BOEKENTOER 

WIE:  Karlien 

UUR: vanaf 10u 

WAT: INDIVIDUEEL 

WIE: Karlien 

UUR: 14u 

ZATERDAG WAT: VOORLEZEN 

WIE: Alain 

WAAR: op de kamer of leefruimte 

UUR:  vanaf 10u om de 2 weken 
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In WZC Briels hebben we veel mensen in huis. Naast 96 bewoners 
en 92 personeelsleden komen er dagelijks bezoekers, dokters, 
techniekers, leveranciers en nog vele anderen langs.  

Maar daarnaast hebben we nòg een belangrijke groep mensen, 
namelijk onze vrijwilligers! Mensen die onbaatzuchtig en vrijwillig 
hun diensten en hulp aanbieden, ons team en onze werking willen 
ondersteunen.  

Hallo,  

Ik ben Raymonda en ben al 6 jaar 
vrijwilliger in WZC Briels. Ik ben gehuwd. 
Vroeger was ik verkoopster in een 
groothandel in Antwerpen. Daarna ben ik 
een tijdje thuis gebleven voor de kinderen 
en eens zij groot genoeg waren, ben ik 
terug gaan werken en heb ik 16 jaar als 
bediende in Colruyt Beveren gewerkt tot 
‘98. Ik heb WZC Briels leren kennen 
doordat mijn schoonmoeder hier 
gewoond heeft.  

Op een dag heb ik eens voorgesteld dat 
als ze hulp nodig hadden in Briels,  ze me 
altijd mochten bellen. En zo gebeurde het 
dat ik als vrijwilliger binnen gekomen ben 
in Briels. Wat ik hier doe? Eigenlijk álles 
waar hulp gewenst is. De cafetaria 
helpen open houden, soep maken op 
woensdag, activiteiten begeleiden, het 
onthaal tijdens de lockdown periode, 
etc… . Ik vind alles leuk om doen!  

VRIJWILLIGERS 
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Dag allemaal!, 

Ik ben Jeannine, ook reeds 6 jaar 
vrijwilligster in WZC Briels.  

Ik ben afkomstig uit Limburg. Eerst ben ik 
een tijdlang thuis gebleven voor de 
kinderen. Daarna heb ik bureauwerk 
gedaan, in een kinderverblijf gewerkt en 
babyzwemmen in Linkeroever gegeven.  
Op een moment in mijn leven had ik het 
gevoel dat ik teveel vrije tijd had en heb ik 
gesolliciteerd. En zo ben ik binnen 
gekomen in Briels. Ik begeleid ook alle 
activiteiten waar hulp gewenst is: 
cafetaria, activiteiten op de afdelingen, 
soep maken, projecten, sjoelen, enz. … 

Als er hulp gewenst is en ik kan, dan ben 
ik heel graag van de partij . 

Hoe mooi is dat! Tegenwoordig hebben we 28 vrijwilligers in 
WZC Briels.  
Soms komen jullie vertrouwde gezichten tegen. Maar af en toe 
denken jullie misschien: wie zou dat nu zijn?  

Daarom willen we in de Nieuwsbode graag eens de ruimte nemen 
om al onze vrijwilligers voor te stellen en laten we in iedere 
Nieuwsbode 2 vrijwilligers aan het woord:  
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Toon oprechte interesse in het leven, doen en 
laten van mensen met dementie. Neem ze 
serieus wanneer ze boos of verdrietig zijn. Laat 
merken dat je echte interesse hebt wanneer ze 
iets duidelijk proberen te maken. Neem de tijd 
en laat uit je houding blijken dat ze ertoe doen 
en dat je je best doet om ze te begrijpen. 

Mensen met dementie voelen haarfijn aan of je 
echt geïnteresseerd bent of niet. 

Hoe verder de dementie vordert, hoe verder 
terug in de tijd het geheugen gaat. Dingen die 
op korte termijn gebeuren worden bijna direct 
weer vergeten. Maar hun eigen kindertijd, hun 
jeugd blijven ze nog heel lang herinneren. 
Daarom komt het vaak voor dat ze praten over 
dingen uit het verleden. En ze ook 
gebeurtenissen uit hun jeugd kunnen 
verwarren met het heden. Het is heel fijn om 
samen te praten over hun jeugd en kindertijd. 
Ze voelen zich hierin begrepen omdat ze dit 
niet vergeten zijn. Het is goed om interesse te 
hebben voor dit stuk van hun leven, op 
onderzoek uit te gaan wat er allemaal nog van 
“leeft” in hun beleving. Echt een reis door de 
tijd maken. Kan hele mooie contact momenten 
opleveren. Bedenk daarbij wel dat er ook 
minder mooie momenten terug kunnen keren in 
hun gedachten. 

ABC DEMENTIE 

De I van interesse 

De J van jeugd 
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In de omgang met mensen die dementie hebben is het 
heel belangrijk om de kansen die er voor hen liggen te 
benutten. Vaak worden ze geconfronteerd met zaken 
die niet meer lukken of die ze vergeten. Door te gaan 
onderzoeken wat ze nog wel kunnen benut je de 
kansen en dat kan hun gevoel van eigenwaarde 
versterken. Dat kan al iets heel kleins zijn bijvoorbeeld 
iemand elke dag koffie laten zetten, de plantjes water 
geven of zelf kleding uitzoeken. Door de kansen een 
soort van rol te geven, versterk je hun gevoel van 
eigenwaarde en het nuttig bezig zijn  

De K van Kansen 

De L van Levensverhaal 
Het is belangrijk dat je de iemand met dementie goed 
leert kennen. Hoe beter je iemand kent, hoe beter je 
bijvoorbeeld bepaald gedrag kan begrijpen en hoe 
meer je aan kunt sluiten bij hun belevingswereld. Dan 
kan een levensverhaal hier goed mee helpen. Om 
dingen te weten te komen van iemands levensverhaal 
ga je in gesprek en op onderzoek uit. Zaken uit het 
verleden weten ze zich meestal nog goed te 
herinneren en je kunt uit dit soort gesprekjes soms 
heel veel informatie halen. Bovendien vinden ze het 
vaak ook erg fijn om over dingen te praten die ze nog 
wel weten. Om meer informatie te verkrijgen uit het 
levensverhaal kun je heel veel hebben aan familieleden 
en/of mantelzorgers. 

Vraag hen om hulp bij het verzamelen van informatie 
en vraag eventueel of ze een stukje levensverhaal op 
willen schrijven. 
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Elke persoon draagt micro-organismen of TIP kiemen op en in het lichaam, ze horen 
bij de mens. De meeste kiemen maken je niet ziek, maar een aantal kunnen infecties 
veroorzaken. Deze kiemen worden vooral van persoon op persoon overgedragen via 
de handen. Daarom is het nodig om in het woonzorgcentrum maatregelen te nemen 
om de overdracht van die kiemen te beperken.  

Een goede handhygiëne is dé manier om de verspreiding van 
de kiemen tegen te gaan.  
Een goede handhygiëne is altijd belangrijk, zowel door jou als bewoner als door 
anderen die bij je langskomen zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, 
kinesisten, ergotherapeuten, pedicures, kappers, poetspersoneel … maar ook door 
bezoekers en vrijwilligers.  

HANDHYGIËNE 

 

 

Bepaalde kiemen kunnen worden verspreid via kleine 
speekseldruppels of via de lucht bij het hoesten of 
niezen. 

Een goede hoest-, nies- en snuithygiëne krijg je zo: 

• Draai tijdens het hoesten of niezen je hoofd weg 
van anderen en bedek je neus of mond met een pa-
pieren zakdoek. 

• Als je geen zakdoek binnen handbereik hebt, nies 
of hoest dan in je mouw, niet in je hand. 

• Gooi de papieren zakdoek na het hoesten of niezen 
onmiddellijk in de vuilnisbak. 

• Was je handen na het hoesten, niezen of snuiten 
met water en zeep. 

Waarom is handhygiëne belangrijk? 

TIP 
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WANNEER EN HOE HANDHYGIËNE TOEPASSEN? 

Ook jij als bewoner kan de overdracht van kiemen beperken door een goede 
handhygiëne toe te passen.  

Daarom is het belangrijk om je handen te wassen met water en zeep: 

• vóór een maaltijd; 

• na toiletgebruik; 

• na hoesten, niezen, snuiten 

• bij zichtbaar bevuilde handen.  het wassen van de handen 

Aandachtspunten voor de bewoner 
bij het wassen van de handen 

 

Was je handen grondig met water en zeep. Wrijf 
daarbij goed op de boven- en onderkant van je 
handen, tussen je vingers, en vergeet je duimen 
niet. 

 

 

Spoel je handen goed af onder de kraan zodat alle 
zeepresten verwijderd worden. 

 

Droog je handen af met een persoonlijke handdoek 
of in de gemeenschappelijke (sanitaire) ruimten 
met een wegwerphanddoekje 
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DOKTERSPRAATJE 

Ons slaappatroon en onze slaaparchitectuur veranderen met ouder 
worden. De slaap is minder vaak in een diepe fase en tussendoor zijn er 
meer wakkere momenten, waardoor men minder lang aan één stuk slaapt. 
Dat betekent echter niet dat slecht slapen deel uitmaakt van een normale 
veroudering. Toch komen slaapmoeilijkheden vaak voor bij ouderen en 
kunnen ze leiden tot uiteenlopende fysieke en mentale klachten, zoals 
bijvoorbeeld vermoeidheid, een suf gevoel, concentratieproblemen, 
prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. 

Slaapmiddelen zijn echter geen oplossing voor een slaapprobleem. 
Integendeel, uit onderzoek blijkt duidelijk dat slaapmedicatie voor de 
oudere populatie heel wat risico’s inhoudt zoals een toename van het 
vallen door sufheid, interactie met andere medicatie, verslaving en 
gewenning. 

Wat je wel kan doen om het slapen te bevorderen: 

• Kom zoveel mogelijk buiten, vooral bij zonnige dagen. Gebruik het 
daglicht om je biologische klok bij te regelen. Vermijd binnenshuis te 
duistere ruimtes. Voor het raam zitten kan een deugddoend effect 
hebben. 

• Lichamelijke activiteit overdag is aangeraden. Regelmatige fysieke 
inspanningen in de ochtend en vroege avond leiden tot beter slapen. 
Ook passieve beweging overdag is nuttig (De trap gebruiken i.p.v. de 
lift, een wandeling maken op de gang…). 

• Doe overdag niet te veel dutjes. Een kort middagdutje van ongeveer 
30 minuten is een uitzondering op de regel. Dit dutje valt immers 
samen met een moment van natuurlijke slaperigheid.  
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• Zorg voor een vast slaap- en waakpatroon. Vooral het steeds rond 
hetzelfde tijdstip opstaan, is zeer belangrijk.  

• Onderneem ontspannende activiteiten voor het slapen gaan. 
Bijvoorbeeld naar ontspannende muziek luisteren, een kop lauwe melk 
of kruidenthee drinken, een warm bad of douche nemen, 
ontspanningsoefeningen uitvoeren. Ook tandenpoetsen of je omkleden, 
kunnen je voorbereiden op de slaap.  

• Vermijd fel licht voor het slapengaan. Demp het licht al even voor het 
slapen gaan. Maak ’s ochtends zo vroeg mogelijk gebruik van feller 
licht.  

• Vermijd zware maaltijden voor het slapengaan, maar ga ook niet met 
honger naar bed. Drink ook niet te veel om een volle blaas ’s nachts te 
vermijden.  

• Vermijd in de uren voor het slapengaan cafeïnehoudende producten 
zoals koffie, cola, zwarte thee en chocolademelk. Deze hebben immers 
een activerend effect. Ook nicotine werkt stimulerend.  

• Vermijd alcohol voor het slapengaan. Alcohol zorgt ervoor dat we 
vlotter ontspannen en sneller in slaap vallen, maar deze slaap is van 
minder goede kwaliteit. Bij alcoholgebruik is er meer kans op 
rusteloosheid in de benen, de slaap is onrustiger en de ademhaling 
wordt verstoord.  

• Zorg voor een goede inrichting van de slaapkamer. Een goed verluchte 
en donkere slaapkamer met een temperatuur van ongeveer 18 graden 
is aan te bevelen. Een goede matras, een goed kussen en regelmatig 
verse katoenen lakens zijn ook belangrijk.  

Tips voor een verkwikkende slaap 
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Domien De Blanger werd geboren in 1936, op 
3 april, en groeide op op de ouderlijke boerderij 

op de Koolput. Toen de oorlog begon was hij vier 
jaar. Van die eerste jaren weet hij niet veel meer. 

‘Mijn eerste herinnering aan de oorlog... In de Koolputstraat 
liep het twee dagen lang vol paarden, met kanonnen er achter. 

Die kwamen van Parijs. Omdat de paarden moesten rusten 
kwamen ze bij ons op de boerderij langs voor hooi. Dat was in 

1943, ik was toen zeven jaar. Die Duitsers waren wel vriendelijk. 
Maar wij hadden het hooi zelf nodig. Mijn vader, Frans De 

Blanger, kon goed Duits, zo kon hij met de Duitsers praten. Dat 
was een groot voordeel. Ze trokken toen verder naar Kallo en zo 

naar Holland. 

Toen de Engelsen kwamen op het einde van de oorlog, logeerden 
die in onze school. De Duitsers waren toen al weggetrokken. Ze 

hadden wel gezegd: “We komen terug, want we hebben een geheim 
wapen”. Dat waren de V1- en V2-bommen. Ik heb er één weten vallen 

aan Fons Tindemans, in de Gaverlandstraat. En ook één op de 
Melseledijk, achter Vanderlinden, dat was rechts achter waar nu 

Euverbraeke is. Er vielen ook veel bommen in Beverenpolder. Er is ook een 
schaapherder gedood door een bom: Alfons De Jonghe. Stan Troch heeft  

hem zien liggen op een hoop rapen. De mensen waren toen heel bang en 
gingen beewegen naar Gaverland om bescherming te vragen tegen die 

bommen. Telkens er een aan kwam moesten we in de kelder. Die lag vol stro, 
en daar dan dekens over. 

We hadden als eerste een radio. Ik zie ons er nog rond zitten. Het was zo raar: 
een bakje dat  kon spreken. Maar het was heel gevaarlijk want verboden. Als ze 

daarop uit zouden komen, zou mijn vader naar een werkkamp gestuurd zijn. 

OORLOGSVERHALEN 
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Je mocht geen duiven houden. Stan Troch had er toch, op zijn zolder, maar na een tijd 
heeft hij ze toch weg gedaan. 

Er werden paarden opgeëist. De smid, Staf Martens kapte daarom soms de hoeven 
zo ver dat die paarden mankten en dus niet weg moesten. Later groeide die hoef wel 
terug aan en kon het paard weer normaal lopen. Jef Van Overtveldt had  een wit 
paard dat uit de loopgraven van Frankrijk kwam. Die was het vechten en lawaai 
gewoon  en werkte gewoon verder als er bommen vielen. Ons eigen paard stond in 
een stal langs de straat. Normaal hinnikte het altijd als mijn vader er aan kwam. Dus 
zo zouden de Duitsers weten dat er daar nog een paard was. Mijn vader brandde een 
kaars in de kapel van Gaverland. Het paard gaf geen kik meer als er iemand aan 
kwam. 

Honger hebben we gelukkig niet gehad. Maar er werd wel veel gebedeld. Zo kwam 
er eens een man voorbij met een hond. Hij vroeg of we die hond niet  moesten 
hebben. De man had vijf kinderen en hij had niet genoeg eten voor die hond. Wij 
hebben hem aangenomen, het was een goed gedresseerde hond, en we hebben 
daar veel plezier aan gehad. Mijn moeder was de varkensstal eens aan het  uitmesten 
en nieuw stro aan het leggen omdat er kleine biggetjes kwamen. De hond bleef bij de 
zeug liggen om ze gerust te stellen. Die beesten kwamen goed overeen. 

Niet ver van ons is er een vliegtuig gevallen, aan de hoeve van Van Moer. De piloot, 
een Engelsman had  bommen bij en heeft uit alle macht geprobeerd om de huizen te 
ontwijken. Door de grote schok vloog onze kelderdeur open, het was een 
verschrikkelijk lawaai. De Duitsers zijn direct komen zoeken naar de piloot, maar hij 
was dood. Hector Van Moer is er  nog naar gaan kijken. 

Mijn vader was een speciale mens. Omdat zijn moeder vroeg gestorven was, werd hij 
door de zuster van zijn vader, die kloosterzuster was, naar een college gestuurd voor 
enkele jaren. Daar heeft hij Frans geleerd. Hij was heel slim, maar hij heeft toch niet 
verder geleerd, want hij wou op de boerderij werken.  
Uit Bombardon oorlogsnummer jan. 2021 

Domien De Blanger vertelt 
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Banken! 
D’er zijn twië sorten banken: de die woardagge op zit en de 

die woardagge au geild op zet. In Meilsen edder verschillende 
van allebaa. Inturp vinde nogalwa banken om te rusten.  

Das een schitterende zauk! Twas guul gezellig op ’t Brielsplaan, 
van de zomer. Mee da schoë weer, koste doar altwel volk zien: 

jonge moeders die wa rustten swinst dan ulder kinnekes in 
twauter aun de grijze iëirebezen spilden.  

Bewoëners van den Briels dien e luchtsje kwamen scheppen of 
jonge meinsen die mee de vieló tot doar kwoumen om wa te 

babbelen of te kwikkelen. En d’r zijn nog plotsen woardasse de 
meinsen in de geburen bij makoar bringen.  

Banken in Meilsen zijn echt een goei zauk. Van die andere banken 
vinder oek wel een diël, de miëste op ‘tkarkplaan. We gaume gië kaut 

spreken over die banken, nie zaugen over den intrest of zoe, da 
lautewenover aun een ander. Doar woarewij viltemoei van.  

Mar, e poar weke leen, kreegik tellefon van een bank, tis nie demijn, 
dakkies moest kommen mee mijnepas. Ze woan die noëdig veur een 

groepsrekening. Ik nar die bank, ze leze mijne pas en pakken een kopie. 
Vier weke lauter krijgik een berichtsje van iemand van de groep werdatte 

rekening veur is, dakkies naar de bank moet veur een kopie van mijne pas. Ik 
zeig: mar da is al gebeurd! Ik paas: ik zal ies bellen nar de bank datta al in orde 

is. Ik zoek in de kompjoeter nar de zetel iMeilsen. (Een bank ee ne zetel, da 
klinkwa malser).D’r stau nen tellefonnummer bij. Ik bel: een antwoordapparaut: 

‘Belt u voor … druk op 1, belt u voor… druk op 2.’ Azoë tot nummer 4. Da wak 
noëdig woa, wasser nie bij.  

Ik paas: tis wa te rap gegaun, kijntnie goërt. Ik begin oppernuuf. Tzelfstn: da 

ONS DIALECT, GRAPPIG EN SAPPIG 
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wadakmoetein is er nie bij, mar ik probeer op 4, dattrok er 
miëst op vonn’k. Succes, d’r reenkel nen beltoën. Den een 
stem: ‘Op dit moment is er een lange wachttijd. U kunt beter 
later opnieuw proberen.’ Dattuuk. Achter een alfuurken. Niets 
genodderd: nog altijd lange wachttijden.  

Ik besluit: ik rij mar op tgoevallentuit naar de bank. Ik most 
sebiet binnenkommen. Ik leig mij geval uit. De madam achter 
de kompjoeter zoekt en zoekt en beslut: ja, da is agelek in orde.  

Opgelucht gauk trug narruis. Passeedeweek krijg ik trug bericht: 
‘kundenoggies kommen, we vinnen de koppie van aune pas nie!’ 
Topen dasse beter oppassemee tgeild van ulder kalante.  
Uit: Bombardon okt 2016 

Swinst: terwijl 

Kwikkelen: stoeien 

In de geburen: in de buurt 

Leen: geleden 

Ze woan: ze hadden 

Da wak noëdig woa: dat wat ik nodig had 

Da wadakmoetein: dat wat ik moet hebben 

Oppernuuf: opnieuw 

Niets genodderd: niks gekort 

Optgoevallentuit: op goed geluk af 

Passeedeweek: vorige week 
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DENKSPORT 

WOORDZOEKER 

BELANGRIJK 

PERSOON 

LICHAAM 

MENS 

INFECTIES 

KIEMEN 

OVERDRACHT 

HANDEN 

KINESISTEN 

KAPPER 

BEZOEKER 

MAALTIJD 

HOESTEN 

NIEZEN 

SNUITEN 

WAS 

GRONDIG 

WATER 

ZEEP 

SPOEL 

HANDDOEK 
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VERTAALKRUISWOORDRAADSEL 

Melseels-Nederlands 

OPLOSSINGEN DENKSPORT OP  VOORLAATSTE PAGINA 

1 2

3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13

14

15 16

EclipseCrossword.com

HORIZONTAAL 

5. aschransie 

6. fluwijn 

9. keismus 

11. frein 

13. bizzabijs 

14. puit 
15. kloef 
 

 

VERTICAAL 

1. murrezeeker 
2. tiekenoan 

3. pomkoek 

4. plom 

7. mauvoager 
8. een zoag spannen 

10. amets 

12. 't usken 

16. klak 
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HUMOR 



49 

 



50 

 

2 kippen gingen wandelen in een winkelstraat. 

In de 1e winkel die ze tegen kwamen, lagen de eieren van de 1e kip en ze zei: “kijk 
eens mijn mooie witte eieren en zo een lage prijs, 20 cent per ei.” 

Ze gingen verder en in een buurtwinkel lagen de 2de kip haar eieren, groot en mooi 
bruin maar duurder, 30 cent per ei. 

De 1e kip zei: “Ge gaat toch niet denken dat ik voor 10 cent mijn achterwerk ga 
forceren hé zeg.” 

OPLOSSINGEN DENKSPORT 
1 2

3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13

14

15 16

EclipseCrossword.com
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STERRETJES 

In dit krantje staan een hele boel sterretjes, grote en kleine.  
Al de bewoners krijgen een wedstrijdformulier.  
Uit de inzendingen met het juiste aantal sterren worden 3 
winnaars geloot van een traktatie in de cafetaria.  

De moppentapster van Briels 
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Vanwege directie 
Kristin en alle 
medewerkers van 
WZC            Briels 

S t a p 
boordevol 

vertrouwen 
in het splinter-

nieuwe jaar . 
Maak elke dag een 

tikkeltje bijzonder.  
Voor iedereen het beste, 

het mooiste wat er is en tel-
kens weer een ander prachtig 

wonder. Beste wensen voor het 
nieuwe jaar, met  heel veel   

Lente      ‘hoop,        Zomerse      ‘warmte’, 
Herfst ‘geluk’ en Winterse ‘geborgenheid’! 

 



Hoop doet leven     
 
Mondmaskers, 
isolatie op de kamer, 
bubbel(s)… 
 
Sinds 13 maart 2020 duiken sommige woorden heel vaak op, en
zijn er bijkomende regels in ons leven gekomen.  
 
Het Zorgpunt Waasland wil, samen met u en uw familie, 
het nieuwe jaar 2022 anders kleuren en hoopvol maken   
door 
-  veel te doen, van wat – misschien ietsje anders, wel kan 
-  te genieten van leuke dingen die gebeuren 
-  door feesten, jubilea en verjaardagen samen te blijven
   vieren.   
 
Zoals Will Tura zingt ‘Hoop doet leven’, 
dan is een glas altijd minstens halfvol 
dan brengen de eerste krokussen de lente 
dan wordt alles blijer en zonniger.   
 
Zo’n hoopvol 2022 wensen wij u toe.   
 
Het bestuur, de directie en de medewerkers
van het Zorgpunt Waasland


