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Beste bewoner,  

 

In Briels houden we van foto’s, dat hebben jullie wellicht al gemerkt. Foto’s zijn 
mooie herinneringen. Ze laten ons nog eens terugdenken aan mooie momen-
ten. We laten met foto’s aan jullie familie zien wat hier allemaal gebeurt.  Met 
foto’s delen we ook aan de buitenwereld hoe het eraan toe gaat in een woon-
zorgcentrum. Dat kan mensen helpen die nog thuis wonen om hun schrik te 
overwinnen om hier te komen wonen. 

Niet iedereen staat graag op de foto. Zeg het ons zeker als je geen zin hebt om 
op de foto te staan. Want misschien heb je gewoon geen goede dag en dan is 
zo’n camera voor je neus erg vervelend. Je mag ons ook altijd vragen wat er 
met de foto’s gebeurt. Als je niet graag hebt dat deze verspreid worden, bij-
voorbeeld via facebook, dan mag je dit steeds aan ons laten weten. Sommige 
bewoners hebben bij hun verhuis al laten weten dat ze niet op de foto willen. 
We zorgen ervoor dat hun foto’s niet in de Nieuwsbode of op facebook terecht 
komen.  

Foto’s kijken doen we op verschillende manieren. Je kan op het infokanaal naar 
foto’s kijken. We drukken ook altijd een pak foto’s af in de Nieuwsbode. Je mag 
ook steeds aan een medewerker vragen om naar foto’s te kijken.  

Sinds kort kan je ook naar foto’s kijken van familie of vrienden zonder dat deze 
hiervoor langskomen. Ook dat is, net zoals het infokanaal, via jouw televisie. 
Dat noemt de ‘Family app’. Meer informatie mag je altijd aan Caroline vragen.  

 

Ik wens jullie allemaal een heel fijne lente!  

Kristin  

VOORWOORD 
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AFSCHEID    
Den Ouden Dijk 

Van Berghen Anny 
18/12/2022   87j 

Van Moere Lutgardis 
22/01/2023   89j 

Den Hoogen Polder 

De Roeck Lisette 
22/12/2022 86j 

Van Havere Wivina 
24/01/2023 87j 

Martens Hilda 
18/12/2022 90j 

Den Binnennest 

Heirman Simon 
1/02/2023 85j 

Serruys Herman 
23/02/2023 83j 

D’Hoey Mariette  
8/3/2023 95j 
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achtergrondfoto: Hilde Van Aerde   



6 

 

Den Binnennest 
De Winter Herman 

Vandekerckhove Paula 

Rosiers Jérôme 

 

Den Hoogen Polder 
Fyen José 

 

Den Ouden Dijk 
Kajpus Jenny 

Van Royen Godelieva 
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VERJAARDAGSKALENDER 

Den Binnennest 

 

April 

 Franssens  Godelieve 08/04/1933 90 

 Van Raemdonck Madeleine 17/04/1939 84 

 Kenis Hilda 21/04/1944 79 

 Pauwels Magdalena 25/04/1932 91 

 Van Eynde Margareta 26/04/1925 98 

 Robberecht Leontina 28/04/1926 97 

Mei   

 
Smet Gisella 03/05/1938 85 

 
Van Dosselaer Theofiel 10/05/1936 87 

 
De Winter Herman 12/05/1942 81 

  Verbraeken Georges 13/05/1949 74 



8 

 

VERJAARDAGSKALENDER 

Den Hoogen Polder 

April 

 Adriaenssens Sylvain 06/04/1940 83 

 Van Lierop Juliette 07/04/1923 100 

 Vanhouteghem Isidoor 19/04/1933 90 

 Haems Olga 19/04/1942 81 

Mei   

 Van Raemdonck André 24/05/1935 88 

Juni    

  
Rikkers Hendrik 21/06/1936 87 
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VERJAARDAGSKALENDER 

Den Ouden Dijk 

Mei   

 Van de Vyver Irena 5/05/1940 83 

  Smet Rita  6/05/1941 82 

Juni     

 De Taeye Gisela 13/06/1948 75 

Van den Bossche Irma 19/06/1930 93 

Braem  Wilfried 25/06/1941 82 

  Michiels Gratiana 25/06/1936 87 
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DECEMBER FEESTMAAND 

27 december hielden we een Kerstdrink in onze binnentuin.  
Na lange tijd, konden we nu terug ten volle genieten van de samenhorigheid onder 
bewoners, familie en collega's. Onder het genot van de fantastisch vermakende 
muziek van 't Klein Muziekske, een glaasje jenever, glühwein of een warme choco 
genoten we met volle teugen. Buiten of binnen, iedereen had de keuze.  

 
Het was dan ook genieten met een grote G! 
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December was een echte 
feestmaand!  
Overal doken de kerstbomen op, 
mooi gedecoreerd en voorzien van 
lichtjes die onze leefruimten in de 
donkere dagen gezellig en sfeervol 
maakten.  
Om onze tafels een feestelijke toets 
te geven, gingen we bloemschikken. 
Hiervoor kregen we ondersteuning 
van leerlingen van het 3de jaar van 
Sint-Maarten. Dankzij deze extra 
helpende handen bereikten we meer. 
De leerlingen konden alvast ervaring 
opdoen en eens proeven van het 
leven zoals het is in het 

woonzorgcentrum.  
Het werd een mooie 
samenwerking die we 
graag nog herhalen in 
de toekomst. 
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SFEERFOTO’S 

Den Ouden Dijk 

een middag samen genieten onder het genot van een potje kaarten 
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Onze bewoners verwennen we 
graag zoveel we kunnen. Op 1 
januari kregen ze van onze keuken 
een feestelijk menu aangeboden. 
Een lekkere feestmaaltijd, dat 
verdient ook de nodige extra 
aandacht. Kleurrijke placemats, 
servetten, een glaasje cava als 
aperitief en een lekker glaasje wijn 
bij de maaltijd, kon onze bewoners 
erg verblijden. Iedereen genoot 
samen van de gezelligheid. 
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Wekelijks genieten wij van een variëteit aan 
sport en spel. Elke dag iets anders zoals sjoelen 
op maandag met onze vrijwilligers, kegelen, 
pappen op donderdag, op vrijdag lego bouwen 
en turnen, samen was helpen vouwen, enz ... 
we zijn steeds graag van de partij!  
Vanaf deze week op woensdag tussen 10 en 
11u, gaat ook onze bibliotheekvrijwilliger Dirk 
langskomen om samen de krant te lezen en de 
actua te bespreken. 
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Den Hoogen Polder 
Doorheen gans de week wordt er in de voormiddag sport en spel of 
geheugentraining georganiseerd in Briels waar onze bewoners enorm naar uitkijken. 
Tussen 10u en 11u zijn wij steeds actief bezig. De bewoners van Den Hoogen Polder 
houden erg van een wat actiever spel en er mag enige competitie inzitten ook. 
Sjoelen, kubben, geheugentraining in 2 teams, kegelen, turnen op vrijdag, alles kan 
hen bekoren. Ook de maandelijkse bingo middag mag absoluut niet gemist worden 
en zijn we talrijk op aanwezig. 
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De maandelijkse gezellige momenten samen met alle 
bewoners, koesteren we erg. Iedereen is hier dan ook 
graag bij aanwezig. Ook op Den Hoogen Polder heffen we 
graag samen het glas vergezeld van een warm hapje om 
te klinken op 2023. De maandelijkse momenten van 
gezellig samenzijn zijn steeds voorzien van wat lekkers: 
een pannenkoek, profiteroles, een trio van dessert, 
appelbeignets, enz. De warme sfeer, de tijd voor een goed 
gesprek, een luisterend oor onder de bewoners en 
personeel, wordt erg gekoesterd. 
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sfeerbeelden van de nieuwjaarsreceptie Den Hoogen Polder 
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Den Binnennest 

Elke 2 maand nodigen wij pianist Freddy uit om ons te trakteren op een gezellige 
muzikale namiddag vol dans, muziek en plezier. We slaan dan ook heel graag de 
benen uit op de deuntjes van de muziek of zingen de gekende Vlaamse liedjes uit 
volle borst mee. . 
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In de namiddag halen we graag 
de gezelligheid in huis door 
samen een gezelschapsspel te 
spelen of samen was te helpen 
vouwen in de wasserij of in de 
leefruimte.  

 
We maken ook graag tijd vrij voor 
een goed gesprek tijdens een 
individueel moment met een 
medebewoner of collega. 
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In januari klonken we samen met onze medebewoners, collega's Briels en vrijwilligers 
op een gezond, en gelukkig 2023. Voorzien van een glaasje en een warm hapje 
maakten we het extra gezellig met elkaar. Iedere bewoner kreeg ook een kleine 
attentie, nl. een mooie winterse doos koekjes en lekkere pralines. 

Met de bewoners van Den Binnennest 
wordt regelmatig een huishoudelijk 
moment gecreëerd. Een lekker dessert 
klaarmaken of servetten plooien. Hier 
wordt een lekkere tiramisu van appel 
gemaakt. Fruit snijden, koekjes breken, 
slagroom kloppen, ... . En natuurlijk ook af 
en toe eens proeven. Kortom een gezellig 
moment. 
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SCHOENENVERKOOP 

Wist je dat we jaarlijks bezoek krijgen 
van Zapatta schoenenverkoop en 
Senior Fashion kledingverkoop?  
Niet iedereen kan nog gemakkelijk 
naar de winkel gaan, dus brengen wij 
graag de winkel naar Briels. Iedereen 
kan vrijblijvend langskomen om een 
kijkje te nemen, schoenen/pantoffels/
kledij te passen. Indien alles naar 
wens is kan je je aankoop 
onmiddellijk meenemen. Is je maat 
niet meer aanwezig, dan kan deze vlot nabesteld en nageleverd worden. 
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14 februari vierden we Valentijn in Briels. Onze koks trakteerden iedereen 
op een Valentijnsmenu. 
Ook onze koppels kregen de kans om deel te nemen aan het 
Valentijnontbijt in onze Hobby.  

VALENTIJN 
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Vrijdag voor de 
krokusvakantie vieren alle scholen traditioneel 
carnaval. Verkleed in een draak, een sterke superman, een fiere prinses of in stoere 
fluo foute kledij, kwamen de kinderen en leerkrachten van school De Toren in stoet 
door Briels gedanst.  
Natuurlijk waren onze bewoners in de wolken en wilden ze dit vanop de eerste rij 
mee beleven. We verspreidden ons in de cafetaria en leefruimten. Alle maar dan ook 
àlle leerlingen van De Toren, en dat waren er best erg veel ;-), passeerden op elke 
afdeling en cafetaria. Ondersteund door leuke, soms erg luide en gekke muziek, 
dansten de kinderen, juffen en meesters van de ene naar de andere afdeling.  
Graag tot volgend jaar! 

CARNAVAL 
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Fijn motorisch bezig zijn met onze handen is erg belangrijk om onze gewrichten en 
spieren soepel te houden. We doen dit dagdagelijks in elke handeling die we doen. 
Maar we kunnen dit ook op een creatievere manier doen door bijvoorbeeld samen met 
kiné Lotte koekjes te bakken. De heerlijke koekjesgeur verspreide zich doorheen Briels 
en iedereen genoot mee. 

KOEKJES BAKKEN 
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Maria Lichtmis is een feest waarbij een donkere periode 
wordt afgesloten en de natuur zich weer gaat tonen. 

Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis 
pannenkoeken gegeten worden. Dit werd uitgedrukt in 
het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt 
met Lichtmis haar pannetje warm .  
Ook in Briels werden op 2 februari de pannen warm 
gemaakt. Met de hulp van de leerlingen van Sint-Maarten 
lukte het ons om onze 96 bewoners te voorzien van 
heerlijke vers gebakken pannenkoeken. 

LICHTMIS 
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DUOFIETS 

Lydia, bewoonster van den Hoogen Polder, 
samen met dochter Chris en kiné Lotte 

 

Hoe is jullie ervaring over de ritjes met de duofiets?  
Het is zeer leuk. Ik geniet enorm van het moment samen met mijn 
dochters. De ene dochter bestuurt de duofiets, de andere dochter fietst 
erachter. Het is zeer leuk om op plaatsen te komen waar je vroeger ook 
kwam. Het is het allerfijnst als het zonnetje goed schijnt. Het is een 
mooie afwisseling met wandelen, en het geeft de gelegenheid om 
ons verder te verplaatsen.  

 

Hoe vaak zijn jullie al gaan fietsen, en naar waar 
allemaal?  
We zijn al heel vaak gaan fietsen. Tot in Sint-Niklaas, een tochtje 
naar Sint-Anneke Plage, via de bossen langs de Schelde. Dit 
was een hele belevenis waar we dan ook heel veel gelachen 
hebben. We zijn ook al meermaals tot in Antwerpen stad 
gereden. Hier bevinden zich veel plaatjes die een belangrijk 
onderdeel hebben uitgemaakt van mijn ouders leven. De kerk 
waar ze getrouwd zijn, de buurt waar mijn mama en papa 
gewerkt hebben,.. En de dag sluiten we dan altijd af met een 
crème glace. Via de boot was het best te doen en je verschiet 
er steeds van hoe behulpzaam mensen zijn. Spontaan is er 
altijd wel iemand die een handje helpt om de helling op te 
geraken.  

 

Is het moeilijk om de fiets te besturen/te 
gebruiken? 
Als bewoner hoef je niets te doen, buiten een beetje 
trappen en genieten. Mijn dochters kunnen er goed mee 
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overweg. Op en af de fiets stappen is ook geen probleem met de nodige hulp. Ik ben 
redelijk klein, waardoor het niet zo makkelijk is om op de stoel te gaan zitten, maar 
het zitje kan gelukkig draaien, op deze manier is de fiets wel heel gebruiksvriendelijk.. 
De dochters kunnen de fiets prima besturen. Ikzelf heb nog nooit schrik gehad op de 
duofiets. Enige nadeel vind ik dat je geen rollator kan meenemen op de fiets. Dit 
beperkt je wel een beetje bij een tussenstop.  

 

Extra motivatie om mensen te motiveren voor het gebruik van 
de duofiets. 
‘Het is heel plezant om te doen, en zo zie je nog eens iets van de buitenwereld. Als 
het goed weer is, zou ik het elke dag willen doen. Af en toe eens stoppen en iets 
drinken op een terras is de ultieme ontspanning.’ Lydia 

‘De duofiets geeft een gevoel van vrijheid. Voor personen, die vroeger veel gefietst 
hebben is het nostalgie en een leuke ervaring. Ook al heb je maar een uurtje tijd, eens 
vertoeven in de buitenlucht, met de wind in je haren, genieten van de omgeving kan 
zoveel deugd doen.’ Dochter Lydia  
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 

In de week van 27 februari t/m 5 maart was het de week van de vrijwilliger. We zijn 
enorm dankbaar voor de vele hulp die we van hen mogen krijgen. Het is een grote 
meerwaarde wat zij voor onze bewoners betekenen, wat niet altijd makkelijk in 
woorden uit te drukken is.  
Weet je wat zij allemaal in huis doen voor ons?  
Een handverzorging, hulp achter de schermen bij het maken van ons huiskrantje, een 
spontane babbel in de cafetaria, de prachtige decoratie in de inkomhal, die zachte 
hulp bij de maaltijdondersteuning, assistentie bij activiteiten en uitstappen, voorlezen 
voor jullie en zoveel meer.  
Vele vrijwilligers zien of kennen elkaar of onze collega's niet, dus deze week was de 
uitgelezen kans om hen eens samen te brengen om kennis te maken of een goed 
gesprek te hebben.  
Team wonen en leven organiseerde een speeddate. Wat is dat denk je misschien? 
Dan ga je gedurende een korte periode met 1 persoon in gesprek. Er werd ook 
gezorgd voor vragen om het gesprek te ondersteunen. Vragen zoals "welke reis staat 
er nog op je bucketlist?" of "wat is je lievelingsgerecht?". Er werd natuurlijk veel 
gepraat, gelachen en genoten van de gezellige sfeer.  
Nadien werden ze getrakteerd op een hapje en een drankje en werd er nog gezellig 
nagekeuveld. 
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Op Driekoningen trakteren we onze bewoners traditioneel op 
Driekoningengebak. Dit is een taart die gebakken wordt naar aanleiding van het 
driekoningenfeest. In de frangipanetaart wordt een voorwerp zoals een boon, 
muntstuk of een porseleinen beeldje verstopt. De persoon die het terugvindt in 
zijn stuk taart is die dag "koning” of “koningin" en mag een kroon dragen. Er zijn 
veel variaties, afhankelijk van het land.  

DRIEKONINGEN  
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DOKTERSPRAATJE 

WZC Briels is sinds maart gestart met het organiseren van overleg 
tussen huisartsen en onze apotheek. Het doel is dat de huisarts, samen 
met de apotheek, de medicatie van zijn of haar bewoners overloopt. Bij 
dit overleg is altijd een verpleegkundige van Briels aanwezig.  

 

De bedoeling is om het medicatieschema te verbeteren. Het is de 
apotheek die advies geeft, maar het is de huisarts die uiteindelijk beslist.  

 

De huisarts, of iemand van onze verpleging, bespreekt de wijziging met 
jullie.  

 

In dit huis komen veel huisartsen langs. We hopen dat we dit jaar elke 
huisarts minstens één keer kunnen uitnodigen. 

Wist je dat iedere maandag onze vrijwilligster 
Annemie langs komt voor een handverzorging te 
geven. Afwisselend op elke afdeling en dit om de 
2 weken.  
Ben jij graag bezig met mensen verwennen?  
Ben jij vrij op maandagvoormiddag tussen half 10 
en 11u?  
Dan ben jij misschien wel diegene die wij zoeken 
als 2de vrijwilliger.  
Bij interesse mag je dit laten weten aan Anne De Bock -coördinator wonen en leven- 
wonenenleven.briels@zpw.be 
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Momenteel is in de Islamitische cultuur “de ramadan” bezig. Iedereen 
heeft hier ongetwijfeld al van gehoord, maar wat is dit nu juist? 

Stel deze vraag aan 100 Vlamingen en het meest voorkomende 
antwoord is “Je mag dan een hele maand niet eten en drinken” of 
“Het is iets van de Islam”. Maar het is veel meer dan dat. 

Omdat er ook in Briels enkele medewerkers zijn die meedoen 
met de ramadan, dit van 23 maart tot en met 23 april 2023, 
willen we weten wat deze periode nu ECHT inhoudt. We 
hebben ons oor dan ook bij hen te luisteren gelegd.  

 

Wat betekent de Ramadan nu juist? 
De ramadan is puur een hele maand delen, goed doen voor de ander, 
niet roddelen, niet slecht praten, delen met elkaar, respect voor 
elkaar. 

Het is absoluut niet “een hele dag niet eten en drinken”. Als je dan 
’s avonds eten krijgt ben je daar enorm dankbaar voor. Tevens 
ben je dankbaar voor de familie rondom jou en het gezellige huis 
waarin je kan samenkomen.  

Want wij beseffen heel goed dat er mensen zijn, binnen elke 
cultuur, die geen of weinig eten hebben, het financieel heel erg 
moeilijk hebben, geen woonplaats hebben of niet zo warm 
omringd zijn door familie en vrienden. Zaken die wij 
vanzelfsprekend vinden. 

Je werkt aan jezelf.  

Het is een ‘gevecht’ met jezelf om je aan die bepaalde regels 
te houden. In het begin heb je afkickverschijnselen omdat je 
in de dag geen koffie, sigaret, … mag nuttigen. Ook het feit 
dat je geen suikers eet in de dag kan in het begin een 
flauwte geven en kan je humeur beïnvloeden. Het kan dus 
zijn dat je een beetje chagrijnig rondloopt.  

Je bent zo rein mogelijk. 

Zo dragen de dames bv geen make-up in deze periode. Dit 

RAMADAN 
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om niet te verleidelijk te zijn.  

Hoe verloopt een dag in de ramadan?  
We stoppen met eten van zonsopkomst tot zonsondergang, waarna we met de 
familie samenkomen om te eten. Dit noemen we “iftar”, dat is de vasten van de 
dag breken. Voor de rest van de dag verloopt dit zoals iedere ander dag, met 
extra aandacht voor onze naasten, het goede zien in alles, respect tonen, …. 
Kortom iedere dag het beste in jezelf naar boven halen. 

Kan je voorbeelden geven wat je juist doet 
tijdens de ramadan? 
Mensen gaan in deze periode vaak ruimten huren voor de 
ramadanmaand. Hier worden dan tafels en stoelen verzameld 
en er wordt iedere dag van de ramadan gekookt voor 
minderbedeelden, mensen in nood, eenzamen, vrienden en 
familie. Maar het kan even goed zijn dat er ruimten worden 
vrijgemaakt zoals carwashes, bureelruimtes, moskeeën, … 
om deze mensen te ontvangen 

Deze maaltijden worden klaargemaakt met geschonken 
ingrediënten of aangekocht met de geschonken gelden. Je 
krijgt al deze aankopen niet gewoon in je winkelkar, dus 
alles wordt besteld bij grootwarenhuizen en klaargezet of 
gewoon aan huis geleverd. Het gaat dan ook over aankopen 
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met hele paletten. Het zou ook veel werk zijn om dit allemaal in je eentje te regelen, 
dus er is een vereniging, Ikram, die de organisatie en verdeling van goederen op zich 
neemt. Zij zorgen ervoor dat iedere initiatiefnemer de nodige ingrediënten heeft om 
mee te kunnen koken. 

De maaltijden worden hoofdzakelijk door mannen klaargemaakt. Waarom meestal 
mannen? De mannen die hun carwash, bedrijfsruimte, ... openstellen, hebben een 
maand ook geen werk en inkomen, maar stellen zich ten dienste van de 

gemeenschap.  

Dus iedere persoon, ongeacht afkomst, cultuur, financiële status, … is welkom om 
mee aan de tafel aan te schuiven.  Als je liever niet in groep blijft, kan je steeds een 
maaltijd meenemen naar huis.  

Wat wordt er juist klaargemaakt? 
In de ochtend voor zonsopkomst ontbijten we eerst uitgebreid met muesli, fruit, 
komkommers, watermeloen omdat deze vruchten veel vocht bevatten en dit voedt 
doorheen de dag ons lichaam.  

Na zonsondergang beginnen we steeds met het drinken en eten van melk en dadels 
om de iftar, de vasten te breken. Daarna eten we soep. Het hoofdgerecht varieert van 
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dag tot dag zoals wij dagelijks in elke cultuur onze maaltijden variëren.  

Bijvoorbeeld: Harira = soep – kip met aardappelen – frietjes met kip – couscous enz. 

Er worden steeds maaltijden gemaakt die gemakkelijk op te warmen zijn.  

Is het niet moeilijk om het vasten in de dag vol te houden? 
Neen, want wij zijn dit van kinds af gewoon. 

Vanaf welke leeftijd mag je meedoen aan de ramadan? 
Je mag bij wijze van spreken meedoen vanaf het moment dat je kan lopen. Wanneer 
de ouders zich bv inzetten voor een goed doel, loop je als kind gewoon mee. Of 
wanneer er mensen ontvangen worden, help je van jongs af aan om tafels te dekken, 
af te ruimen, boodschappen doen, naasten begeleiden, …. Kinderen ontvangen hier 
dan een kleine bijdrage voor dat ze verzamelen in een zelfgemaakte bokaal. Al wat ze 
“verdiend” hebben in deze periode wordt nadien geschonken aan een goed doel. 

Als het gaat over het vasten zelf, mag een meisje meedoen zodra ze ongesteld is, 
maar dit is niet de enige maatstaaf. Je moet er ook gewoon klaar voor zijn en mag je 
dagelijks functioneren niet in de weg staan. Als je te jong bent, is je lichaam hier nog 
niet klaar voor. Je kan er dus geen leeftijd op hangen, dit is voor ieder kind anders. 

 Kan iedereen dit doen? 
Enkel gezonde mensen doen dit. Zwangere vrouwen, zieken, diabeten, personen met 
een zwakke immuniteit, mogen niet meedoen. Mensen met een geplande ingreep, 
tandartsafspraak met verdoving, … kunnen ook niet meedoen omdat je iets van 
verdoving/medicijn krijgt toegediend en dat doorbreekt het vasten.  

Hoe wordt de ramadan afgesloten? 
Met een Suikerfeest. Dit is een beetje te vergelijken met hoe wij Nieuwjaar 
vieren.  

Er wordt met de hele familie, feest gevierd, waarbij lekker gegeten en 
gedronken wordt en uiteraard worden er ook kleine geschenkjes gegeven aan 
elkaar.  

 

De kern van de ramadan kunnen we samenvatten in: 
“Wie goed doet – goed ontmoet!” 
Dat is eigenlijk iets dat we allemaal doen over alle grenzen heen. 
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DE SCHRIJVERS VAN BRIELS 

met vele groeten van Delphine 

  

De lente fluit de winter uit, de zon geeft ons 'n kus. En 's morgens aan 
de vensterruit tjilpt 'n verliefde mus. 

De wereld zit vol dromen, de bomen krijgen kleur, de klokken gaan naar 
Rome, de lente zit aan d'achterdeur. 

  

Dag lieve juffrouw lente, dag, rozen op je hoed. Dag, lucht vol rozijnen 
en krenten, dag lente, dag lente. 

Dag lieve juffrouw lente, dag, rozen op je hoed. De wereld is een 'n 
reuzegrote zomersproet. 

  

De zonne die is al vroeg uit bed, zij zit al in 't salon. En in de hemel lijkt 
zij net 'n grote luchtballon. 

De tuin staat vol met rozen en alles is vol zon, de lente staat te blozen in 
ieder huis aan 't voorbalkon. 

  

Dag lieve juffrouw lente, dag, rozen op je hoed. Dag, lucht vol rozijnen 
en krenten, dag lente, dag lente. 

Dag lieve juffrouw lente, dag, rozen op je hoed. De wereld is een 'n 
reuzegrote zomersproet. 

Armand Preud'homme 
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De mooiste tijd van het jaar is de lente, een blauwe hemel en de 
zon die haar eerste warmte straalt. 

Een ster die wijst ons de weg naar vriendschap, eenvoud en 
verdraagzaamheid. 

De vogels fluiten een lied en zingen “je vindt me toch niet”. 

De bloemen steken hun kopjes door het zand, dat vinden de 
kindjes plezant. 

Bloemen plukken voor mama, lief van haar kleine hartendief. 

Niets gaat boven de armpjes rond den hals, een natte zoen, een 
lieve lach. 

Maar voor ons, de bewoners van huize Briels, staat het team klaar 
met de duofiets. 

Een frisse neus halen, rode kaken en een rit maken door het mooie 
Melsele. 

En zo, lieve mensen, fietsen wij de zomer door. 

Blijf lief voor elkaar en zo fietsen wij hand in hand door het 
Melseelse land. 

  

Dankjewel team Briels 

Veel liefs, 

Hortense 
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OPLEIDINGEN 

Wist je dat er regelmatig opleidingen worden georganiseerd in 
Briels? 
Dit om de parate kennis van medewerkers op te frissen en 
ervoor te zorgen dat ze fit en gezond blijven. 
Hier volgden de zorgkundigen een opfriscursus “Hef en Til” bij 
kiné Bert. 
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WEEKPLANNING 
Den Binnennest 

  VOORMIDDAG NAMIDDAG 
MAANDAG 

  

  

WAT: VERWENSALON (NAGELS, HANDEN) 
WIE: Annemie 

WAAR: leefruimte Den Binnennest of kamer 
UUR: vanaf 10u om de 3 weken 

WAT: GEZELLIG SAMENZIJN 

WIE: Nancy 

WAAR: leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u 

DINSDAG WAT: GEHEUGENTRAINING 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest 
UUR: vanaf 10u00 

WAT: GEZELLIG SAMENZIJN 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u 

  
WAT: LEKKERS BIJ DE KOFFIE 

WIE: Nancy 

WAAR: leefruimte Den Binnennest 
UUR: 14u – 4de woensdag van de maand 

WOENSDAG WAT: INDIVIDUELE AANDACHT 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte Den Binnennest of kamer 
UUR: vanaf 10u00 

  
WAT: SOEP 

WIE: Nancy en Marijke (+ vrijwilligers) 
WAAR: leefruimte DBN 

UUR: 10u 

Om de 3 weken 

  

Extra’tje bij het ontbijt 
2e woensdag van de maand 

WAT: MUZIEK/QUIZ/BEWEGING 

WIE:  Nancy 

WAAR:  leefruimte  Den Binnennest 
UUR: 14u 

  
WAT: VOORLEZEN 

WIE:  Dirk (voorleesvrijwilliger) 
WAAR:  Den Binnennest 
UUR: 15u 

  

DONDERDAG   
  

WAT: BINGO 

3e donderdag van de maand 

WIE: vrijwilligers 
WAAR: den hobby (1e verdieping) 
UUR: 14u 

VRIJDAG WAT: BEWEGINGSACTIVITEIT 
WIE: Marijke/ Bert/ Lotte 
WAAR: cafetaria 
UUR: 10u 
  
WAT: BOEKENTOER 

WIE:  Karlien 

WAAR: op kamer 
UUR: vanaf 10u 
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Den Ouden Dijk  
  VOORMIDDAG NAMIDDAG 
MAANDAG 

  

  

WAT: VERWENSALON (NAGELS, 
HANDEN) 

WIE: Annemie 

WANNEER: om de 3 weken 

WAAR: op kamer 

UUR: vanaf 10u 

  
WAT: SJOELEN 

WIE: Jeannine en Raymonda 

WAAR: in leefruimte 

UUR: vanaf 10u 

  
  
  
  
  

DINSDAG WAT: KUBBEN/KEGELEN 
WIE: -Karlien 
WAAR: leefruimte 
UUR: vanaf 10u  

WAT: INDIVIDUELE AANDACHT 
WIE: Karlien 
WAAR: leefruimte 
UUR: 14u  

WOENSDAG WAT: RUMMIKUB 
WIE: Ingrid 
WAAR: in leefruimte 
UUR: vanaf 10u 
 
WAT: ACTUALITEIT LEZEN 
WIE: Dirk 
WAAR: zithoekje gang 
UUR: vanaf 10u 
 Extraatje bij het ontbijt 
2e dinsdag van de maand  

  

DONDERDAG WAT: KAARTSPEL (pappen) 
WIE: Wouter / Patrick 
WAAR: leefruimte 
UUR: 9u30 

WAT: BINGO 
 3de donderdag van de maand 
WIE: Raymonda en Jeannine/Ingrid 
WAAR: den hobby 
UUR: om 14u 
 WAT: LEKKERS BIJ DE KOFFIE 

WIE: Karlien 
UUR: 14u – 4e donderdag van de 

maand 
WAAR: In leefruimte  

VRIJDAG WAT:  TURNEN 
WIE:  Marijke/Lotte/Bert 
WAAR:   cafetaria 
UUR: 10u 
  
WAT: BOEKENTOER 
WIE:  Karlien 
UUR: vanaf 10u 

WAT: LEGO 
WIE: Karlien / Marijke 
UUR: 14u30 
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Den Hoogen Polder  
  VOORMIDDAG NAMIDDAG 
MAANDAG 

  

  

WAT: GEHEUGENTRAINING / SPEL / 
CREA 

WIE: Anne 

WAAR: Leefruimte DHP 

UUR: vanaf 10u 

 WAT: VERWENSALON (NAGELS, 
HANDEN) 

WIE:  Annemie 

WAAR: leefruimte 

UUR: vanaf 10u 

om de 3 weken 

 Extraatje bij het ontbijt 

2e maandag van de maand 

WAT: LEKKERS BIJ DE KOFFIE 
WIE: Caroline /Marijke 
WAAR: leefruimte Den Hoogen 

Polder 
UUR: 14u – 4e maandag van de 

maand 
WAAR: In leefruimte Den Hoogen 

Polder 
  
  
  

DINSDAG WAT: SPORT EN SPEL: sjoelen 
WIE: Nicole 
WAAR: in de leefruimte 
UUR: vanaf 10u 
  
  

WAT: RETRO KOFFIEKLETS 
WIE: Caroline 
WAAR: Salon leefruimte DHP 
UUR: 14u - behalve de 4de maandag 
van de maand, dan is het gezellig 
samenzijn op maandag. 

WOENSDAG WAT: KAARTCLUB: wiezen, … 
WIE: bewoners 
WAAR: leefruimte 
UUR: 10u 

  

DONDERDAG WAT: SPORT EN SPEL: KUBBEN/ 
SJOELEN… 

WIE: Karlien 
WAAR: leefruimte DHP 
UUR: om 10u 
 WAT: RUMMIKUB 

WIE: Ingrid 
WAAR: leefruimte DHP 
UUR: om 10u elke 1e en 3e van de 

maand 

WAT: BINGO 
3de donderdag van de maand 
WIE:  Raymonda en Jeannine/Ingrid 
WAAR: cafetaria 
UUR: 14u 
 WAT: INDIVIDUEEL 

WIE: Karlien 
UUR: 14u 
  
  

VRIJDAG WAT: TURNEN 
WIE: Marijke/Lotte/Bert 
WAAR: cafetaria 
UUR: 10u 
  
WAT: BOEKENTOER 
WIE:  Karlien 
WAAR: leefruimte/kamer 

WAT: INDIVIDUEEL 
WIE: Anne / Caroline 
WAAR: DHP 
UUR: 14u 

ZATERDAG WAT: KAARTCLUB: wiezen, … 
WIE: bewoners 
WAAR: leefruimte 
UUR: 10u 
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HUMOR DENKSPORT 

WOORDZOEKER 

RAMADAN 

MAAND 

NIET 

RODDELEN 

DELEN 

RESPECT 

ETEN 

DANKBAAR 

FAMILIALE 

SFEER 

VRIENDEN 

IEDEREEN 

WELKOM 

VASTEN 

TOT 

ZON 

KIP 

COUSCOUS 
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VERTAALKRUISWOORDRAADSEL 
Meilsens- Nederlands 

OPLOSSINGEN DENKSPORT OP  VOORLAATSTE PAGINA 

HORIZONTAAL 
1. BASSING 
3. PLASTRONG 
5. SLETSEN 
6. PIZZEMAA 
11. VERSCHOT 
12. FIET 
13. PAAZEN 
14. SMUSTEREN 

VERTICAAL 
2. SCHELFT 
4. AFTUIREN 
7. SCHIESSEG 
8. AFSTREIN 
9. BEEZEN 
10. STILO 

1 2

3 4

5

6 7 8 9

10 11

12

13

14

EclipseCrossword.com
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HUMOR 
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OPLOSSINGEN DENKSPORT 

1
2

3
4

5

6
7

8
9

10
11

12

13

14

Ec
lip

se
Cr

os
sw

or
d.

co
m

P D

I B A L P E N

J N

A L K

D M U E M

A F R A M M E L E N O

S B T

B S H A A S T I G R

A L G E

D R O O G Z O L D E R G

K E E E

U F O N T K E N N E N

I E E

P N G E B R U I K E N



52 

 

Sfeerbeelden van de samenzangmiddag o.l.v. pianist Freddy met onze bewoners 
overkoepelend. We kregen een micro aangeboden en dat was even wennen, 
maar eens de sfeer erin zat, zongen we uit volle borst mee met de vele gekende 
vlaamse liedjes. Ook de danskriebels waren aanwezig en sommige bewoners 
zette hun beste danspassen neer. 

SAMENZANGMIDDAG  


